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Beste lezers, 
 
Hartelijk welkom bij onze krant! 
 
Dit jaar zijn wij gestart met een schoolkrant. Onze eerste editie was een 
succes, de leerlingen van onze redactieraad stonden te popelen om een 
tweede editie te maken.  
 
Deze krant wordt geschreven door de leerlingen van onze school. Via deze 
krant willen de leerlingen tonen welke leuke activiteiten er gebeuren op onze 
school. 
 
Tijdens deze afgelopen periode waren er allerlei activiteiten in onze school. 
Deze editie loopt van de paasvakantie tot de zomervakantie. De leerlingen 
van onze redactieraad hebben zelf de activiteiten gekozen waarover ze 
wouden schrijven.  
 
 
Veel lees- en kijkplezier. 
 
Juf Shana en de volledige redactie. 
 

 



 
 

In de kijker 



Speelgoedkoffer 
Dit schooljaar zijn we opnieuw van start gegaan met de speelgoedkoffer.  
Deze mooie tekening is gemaakt door Lucas en Basile uit het derde leerjaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Deze leuke tekening is gemaakt door Eva uit L3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Samweek 
Deze week was het de Samweek en iedereen probeert met de fiets,  met de step, 
met de tram, bus en te carpoolen.  
 
Geschreven en getekend door Sabrine en Zoé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaderdag 
 

Voor Vaderdag mocht L3 kiezen tussen een fotokader, portret of kookboek. 
Daarna hebben we het cadeau ingepakt.  
 
Geschreven door Sabrine L3 
Getekend door leerlingen uit L3 
 

 



 
 

Feest op school 



Paasmand, joepie😃 
Woensdag 28 maart is de paashaas op school geweest en misschien ook bij jullie 

thuis. En hopelijk ook bij jullie grootouders. 

Jullie hebben vast en wel snoep en chocolade gekregen en misschien ook wel 

cadeautjes . 

We hebben een paasmand geknutseld. 

Hopelijk hadden jullie een fijne vakantie  

Geschreven door Louise  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



Schoolfeest 
Dit jaar hadden we als thema “reis rond de wereld”. Het schoolfeest was super! 
Iedereen heeft super goed gedanst! De wereldkeuken was lekker. De landen 
waren een leuk thema. Dank u voor dit super schoolfeest.  
 
Geschreven door Zoé uit L3 
Prachtige tekeningen van Zoé, Lucas en Théo 
 

 



 



 
Onze 

schooluitstappen



Eureka 
Het derde en vierde leerjaar is naar een toneelstuk gaan kijken. Het toneelstuk 
noemt Eureka. Daarna waren we gaan eten en hebben we een ijsje gekregen. Dit 
was super lekker! We zijn met de metro hier naar toe gegaan.   
 
Geschreven door: Thomas en Zoé uit L3 
Getekend door: Basile en Lucas uit L3  

      Zoé en Thomas uit L3 
 

 
 

 



 



 
 

Sport en spel 



De sportdag 
 

Jullie hebben misschien  al gezien dat meester Dieter brieven 

voor de sportdag uitdeelt. L4, L5 en L6 mogen kiezen welke 

sport ze gaan doen tijdens de sportdag. Je kan kiezen tussen 

dans, mountainbike, ploegsporten, atletiek en een 

oriëntatieloop. Je mag twee sporten kiezen. Vergeet zeker niet 

het blad af te geven aan meester Dieter. Ik hoop dat het een 

leuke dag gaat worden en ik wil de directie bedanken om zo’n 

leuke activiteiten te kiezen.  

 

Geschreven door: Martin 

 

 

  



 
 

Ontspanning 

 
 



Stripverhaal 

 



Tom en Jerry 
L3 mag naar een film kijken want ze hebben 5 sterren verdient. We hebben Tom 
en Jerry gekozen. 
Geschreven  en getekend door Lili. 
 

 


