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Beste lezers, 
 
Hartelijk welkom bij onze krant! 
 
Dit jaar starten wij met een schoolkrant. Deze krant wordt geschreven door 
de leerlingen van onze school. Via deze krant willen de leerlingen tonen 
welke leuke activiteiten er gebeuren op onze school. 
 
Tijdens deze afgelopen periode waren er allerlei activiteiten in onze school. 
Deze editie loopt van 1 september tot aan de paasvakantie. Gedurende deze 
lange periode waren er veel activiteiten gepland. De leerlingen van onze 
redactieraad konden niet over alle activiteiten een artikel schrijven. Daarom 
hebben zij enkele hoogtepunten uitgekozen. 
 
 
Veel lees- en kijkplezier. 
 
Juf Shana en de volledige redactie. 
 

 



 
 

In de kijker 



De Veldloop 
Op 5 oktober hebben we een super leuk veldloop gelopen. 

Met de hele school waren we aan het supporteren. 

Ook de ouders mochten komen supporteren. 

De meisjes en de jongens liepen apart. 

Het eerste tot en met het derde leerjaar liep 600 meter. 

Het vierde tot en met het zesde leerjaar liep 1000 meter. 

Dit jaar heeft onze school geen beker gewonnen maar wel medailles  

… HET WAS HEEL VERMOEIEND ! 

MAAR OOK HEEL LEUK 😄 

 

Geschreven door: Alix en Dune uit het vijfde 

 

 



Onze medailles 
 
 

 

                              
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 



 

De Maquette Van L6 
Het 6de leerjaar moest een maquette maken over de klas van hun broer of zus. 

Het 6de leerjaar kreeg 1week tijd om de maquette te maken. 

Ze moesten hun maquette maken in een schoendoos. 

Ze moesten zo veel mogelijke details tonen.  

 
Geschreven door Oscar en Uriel 

 
 
 
 
 



De week tegen pesten 
Basile uit L2 heeft deze prachtige tekening gemaakt over de week tegen 
pesten. Gedurende deze week hebben alle leerlingen gewerkt rond het 
thema pesten. Op het einde van de week hebben de leerlingen de move 
tegen pesten gedanst. Tijdens de laatste dag vierden we ook carnaval 
op school.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



Voetbaltoernooi 
Onze leerlingen van de tweede en derde graad gaven het beste van 
zichzelf op het SVS-voetbaltoernooi in Sint-Stevens-Woluwe. 2 
leerlingen uit L3 hebben deze prachtige tekeningen gemaakt.  
 

 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nieuwe turnzaal 
Joepie ! We krijgen een nieuwe TURNZAAL! 

We waren aan  het wachten tot de nieuwe turnzaal 

kwam. 

En hij is gekomen! Nu is de  turnzaal prachtig! 

Vroeger was de turnzaal rood met bruinachtige muren. 

Nu is het een mooie blauwe vloer met een witte muur. 

Geschreven door Maïlys 

Foto’s getrokken door Maïlys 

Een foto van de opening: 

 



    

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 



De waterweek 
Théo heeft deze mooie tekening gemaakt over de week van het water. 

 



De leerlingen hebben allemaal een drinkbus gekregen.  
Deze tekeningen van een leerling uit L3 is een mooie weergave van deze 

fles.  

 



Bednet 
Vrijdag 10/03/2018 mochten alle leerlingen en leerkrachten in pyjama 
komen. 
Dit jaar waren de meeste leerlingen in onesie . 
We doen dit elk jaar om de kinderen te steunen die niet naar school 
kunnen gaan.  
 
Geschreven door: Alix en Dune 
 

 

 
 



Deze tekening is gemaakt door een leerling van L3 

 

 



De klassen van het 5de en het 6de 
worden gerenoveerd 

De 2 klassen worden tijdens de paasvakantie gerenoveerd. 
Er zullen nieuwe lampen, vloer, muren, plafond,... zijn. 
We moeten een plaats vinden om al het materiaal te zetten. 
Het 5de  zal in het zedenleer of godsdienst lokaal moeten werken. 
We hebben foto’s genomen van hoe de klas vroeger was om daarna de 
klas terug in te richten met dezelfde klasindeling. 
 
De foto’s van het resultaat zijn voor onze volgende schoolkrant.  
 
Geschreven door: Aurélie  

 
 



 
 

Feest op school 



Kerstmis voor Kerstmis in L6 
 

In L6 hebben we al Kerstmis gevierd! We hebben onze naam op een 
papiertje geschreven en aan de juf gegeven. En dan heeft de juf ons een 
papiertje laten trekken en je moest een cadeautje MAKEN voor de 
leerling waarvan je het papiertje getrokken hebt. BV: een zelfgemaakte 
kader of koekjes in een mooie doosje of zo van die dingen.  
 
Een leuke cadeau was een hele  mooie  sneeuwbol. Dit cadeau was van 
mijn beste vriendin. En we moesten ook een andere naam trekken voor 
een ontbijt. BV een croissant en een warme chocolademelk en een leuk 
presentatie. Dit was onze missie. Het was tof en lekker.  
 
Vrolijke Kerstmis en beste wensen!!! 
 

            
 
 
 
 
 
 
Geschreven door Edith en Nina



Kerstmarkt 
 

Het was heel leuk. 
En er was eten en drinken. 
We hebben veel gespeeld. 
Het begon om kwart over drie. 

En het eindigt om 20 uur🍾🍷🥂🎂🌽. 
Alle ouders spreken samen. 
En er was chips, Cola, Fanta, snoep, cupcake, hotdogs, … 
 
Geschreven door Jan en Delicia 
 



 

Spaghettifeest en Pipo en Pipette 
Op school organiseren wij een spaghettifeest. Hierbij hoort ook een 
show van Pipo en Pipette. De leerlingen van L3 hebben een mooie 
tekening gemaakt over ons feest.  
 

 
 
 
 



 

 



 



 



 
Onze 

schooluitstappen



L5 gaat naar de bibliotheek 
“Muntpunt” 

Op dinsdag 9 januari 2018 is het 5e leerjaar naar de bibliotheek 
geweest.   
Deze bib is een hele grote bibliotheek in het centrum van Brussel. 
Daar zijn boeken over alle onderwerpen en in veel talen.     
Bijvoorbeeld in het Nederlands, Frans, Engels,... 
Deze bib telt zes verdiepingen.    
In deze bib zijn er boeken voor alle leeftijden. 
Het is een super leuke bib!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

 

Geschreven door: Aurélie, Périne en Louise 
 



GWP 
 
Dag 1: 

We zijn met de bus naar het centrum van Blankenberge gereden.  
 
Daarna hebben we onze bedden opgemaakt. We hebben onze koffers 
uitgeladen. Daarna zijn we gaan eten en hebben verder uitgeladen.  
We hebben gesport: judo en hockey.  
 
Hierna hebben we gegeten. Daarna hebben we ons klaargemaakt voor 
de Got Talent in onze kamers. Alix, Dune, Aurélie, Mailys hebben 
gewonnen, ze hebben gezongen.  
 
Dan zijn we gaan slapen in onze leuke kamers. De kamers waren leuk.  
 
Geschreven door: Mailys, Louise M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 2: 

We hebben ontbijt gegeten, een boterham met honing, 
chocoladepasta, confituur.  
 
Daarna hebben we gesport zoals capoeira, dit is een gevechtssport. 
 
’s Avonds was er een quiz. De quiz ging over van alles zoals iets tekenen, 
over de juffen en meesters, ook over zangers.  
 
Geshreven door: Mailys, Louise M.  
 

 
 
 
 
 



Dag 3: 

We hebben ontbeten. Daarna zijn we naar de kamers gegaan om ons 
om te kleden.  
 
Daarna hebben we gesport. Zwemmen en hoogspringen. Tijdens het 
zwemmen hebben we ook gespeeld.  
 
’s Avonds hebben we pannenkoeken gegeten met suiker. Daarna zijn 
we gaan bowlen. Er waren verschillende groepen en de beste was 
Maxim met 130 punten uit L6. (over de bowling volgt nog een artikel) 
 
Geschreven door: Mailys, Louise M.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 4: 

We hebben ontbeten. 
Daarna hebben we golf en trefbal gespeeld.  
Daarna hebben we gegeten. Dan gingen we ons klaarmaken voor het 
fort Napoleon. En we hebben een liedje geleerd. Napoléon avait cinq 
cent soldats Chanson de marche.  
 
Daarna zijn we teruggekeerd. We hebben ons klaargemaakt voor de 
laatste avond. Tijdens de laatste avond was er een fuif, we hebben veel 
gedanst. Er waren koppels die  slow gedanst hebben.  
 
Daarna zijn we laat gaan slapen. 
 
Geschreven door: Mailys, Louise M.  
 

                
 
 
 
 



Dag 5: 

We hebben oriëntatieloop gedaan. We moesten in groepen van 3, 
cijfers zoeken. Je kreeg een kaart van het centrum en je moest het juiste 
cijfer zoeken.  
 
Als je het had gevonden moest je de volgende nummers zoeken.  
Daarna zijn we teruggekeerd naar huis. Het was super leuk! 
 
Geschreven door: Mailys, Louise M.  
 

 
 
 
 
 



 

GWP: bowling 
 
24 januari 2018 gingen 5de en 6de  leerjaar naar de bowling tijdens de 
zeeklassen van 22 tot 26 januari. 
Er was applaus, strike, winnaars,… 
Iedereen was enthousiast. De bowling was geweldig. Het was 
spannend! Het was reusachtig leuk! 
Die bowling was ook reusachtig leuk omdat het een 
 “ DISCO  BOWLING “ was. 
Er waren lichten, tv’s en nog veel meer van die leuke dingen en 
toestellen. 
 
Nog veel bowling kusjes van Mailys uit het L5.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

GWP: God talent 
Op zeeklassen hebben we een wedstrijd gespeeld:  God Talent. 
Iedereen mocht zijn eigen trucje voorbereiden. 
De  juffen en meester Dieter waren de jury. 
Er waren magische trucjes, zangeressen, dansers, touwspringen, rollers, 
humoristen en een tennisser. 
 
We mochten alleen of in groepjes op het podium een voorstelling 
geven. We hebben mooie acts gezien. 
 
Op het einde heeft de jury een winnaar gekozen.  
 
Geschreven door: Aurélie en Louise V. 

 
 
 
 



 

Fietsproject 
L3, L4, L5 zijn al één maand bezig met een fietsproject. 
Ze brengen hun eigen fiets mee. 
Ze herhalen de technieken van vorig jaar, zo kan L4 op straat gaan 
fietsen. 
Ze  leren met één hand rijden. 
Er zijn parcours dat ze uitvoeren op de speelplaats met meester Dieter 
en  juf Christel. 
 

 

Geschreven door: Kamila,  Maya en Aya 



 
 

Ontspanning 

 
 



Raadsel 
Wie lost het raadsel op? 

 


